Jonge Wacht als burgerslachtoffer

Jacobus (Sjaak) Johannes Antonius Hermans is geboren op 25
september 1925 te Hout-Blerick. Hij was de zoon van Gerardus
Hubertus Hermans en Joanna Wilhelmina Hubertina Peters. Hij kwam
uit een gezin met tien kinderen. André Hermans was zijn oudste broer.

Hij was net benoemd als leider van Jong Nederland toen hij door een

y granaatontploffing omkwam op 6 mei 1945. Hij is begraven op het St.
Josefkerkhof in Hout-Blerick. Zijn broer André was lid van de

Binnenlandse Strijdkrachten. Hij was op 16 april 1945 als ordonnans onderweg in Venlo toen

hij door een noodlottig motorongeluk is omgekomen.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van alle Limburgse leidinggevenden van Jong Nederland,
de Sparvaert, op zondag 8 mei 1949 werd op de Spar een eenvoudig gedenkteken onthuld
ter herinnering aan de tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 gevallen en omgekomen
Aalmoezeniers en Leiders van de Jonge Wacht en van R < SR
Jong Nederland in Limburg. Hun namen zijn in het :
eikenhout gebeiteld. Met het verstrijken van de tijd
verdween van velen de herinnering aan hun naam en aan
hun goede daden. Een oproep in de rubriek Spoorloos van
de Limburgse Dagbladen van 20 februari 2006 bracht
velen in beweging. Het leidde tot de invulling van de
ontbrekende gegevens over hun levensloop. Bij het
monument werd een informatiepaneel met informatie
geplaatst.
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raadsels, vooral als we staan voor het mysterie van het
lijden. i ) M d I
Waarom reikt God, heel dikwijls het zwaarste kruis Onument e-spar.n
| juistaan onze braafste, diepst- i ige en edel -
digste menschen? Is het misschien wijl zij een kruis
kunnen dragen met Gods hulp, dat anderen zou ver=
pletteren? Wij weten het nist.

Ook hier bij den dood van deze jongen, staan we weer
voor het mysterie van het lijden.

In alle edelmoedigheid had hij zich aangeboden om
het werk van zijn grooten broer, die pas nog, op het
hoogtepunt van zijn aardsche vreugde, plotseling uit 't
leven werd weggerukt, mee voort te zetten. Zaterdag-
avond was hij ingeschakeld in 't leidercorps van ,Jong
Nederland", Zondagmorgen overviel hem de dood. God
was tevreden met zijn edelmoedige wil: het werk van
onzen zoo betreurden André voortzetten mag hij met hem
vanuit den hemel.

Een moeder verstard door hst leed, een vader, die

schreit, blijven achter met de weenende broers en zusjes
en wij weten geen troost dan deze: , Cods Wil geschiede"
en ,,wat God beschikt, is goed."

Zouden onze goede jongens vanuit den hemel beter
voor Hout Blerick en de achterbiijvenden kunnen zorgen
dan hier beneden? Wij aanbidden Gods Wil. Beschermd
en gesteund door de vereenigde broers daarboven,
zullen de achterblijvenden eensgezina en moedig hun
gang gaan door dit tranendal naar het land der blijvende
vereeniging, den hemel.

H. Jozef, patroon van onze parochie, bid voor ons.
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https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/219657/jacobus-johannes-antonius-hermans
https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/219657/jacobus-johannes-antonius-hermans
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=460
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1520/haelen-verzetsmonument
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1520/haelen-verzetsmonument
https://de-spar.nl/index.php/alles-over-de-spar/monument

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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