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Scouting

Vrijheid in herdenken

Hendrikus Petrus Joseph (Pim) Leltz is geboren op 19 maart 1932 in Den
Haag. Hij was de zoon van Henricus Jacobus Adrianus Leltz en Gerbregt
Alida Haleber.

Hij had een vier jaar oudere broer en een jaar oudere zus.

Aan het begin van de oorlog woonde hij in de Van Hoytemastraat 12 in Den
Haag. Toen Engeland en Frankrijk begin september 1939 aan Duitsland de oorlog
verklaarden heeft zijn vader de kelder versterkt met houten balken, zandzakken besteld,
blikken met eten ingekocht en de tuin omgebouwd tot kleine boerderij. Na de Duitse inval
schuilde het gezin in de kelder. Vooral de eerste dagen werd er de hele dag geschoten en
vielen er bommen in de buurt. Na het bombardement op Rotterdam was er in het zuiden
vooral ’s nachts een rode gloed te zien.

In 1941 werden veel verenigingen verboden,
waaronder Scouting. 2 akela’s richtte een
indianenclub op en noemden zichzelf lwano en
Winnetoe. De familie van Gaalen stelde een garage
in de Weisenbruchstraat ter beschikking als clubhuis.
Pim was één van de welpen. Na een aantal

maanden werd na een confrontatie met jongens van
de Hitler-Jugend besloten de club op te heffen.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst is een foto gemaakt.

Zijn vader moest zich regelmatig verstoppen toen in het voorjaar van 1945 razzia’s
gehouden werden. Omdat vlakbij hun huis lanceringsplaatsen van V2's waren, werden er
regelmatig bombardementen uitgevoerd. Op een gegeven moment was het te gevaarlijk om
naar school te lopen. Voor het gezin kwam op 28 februari 1945 om 1 uur de genadeslag.
Enkele tuinen achter hun huis viel een bom, alle ruiten waren kapot, de plafonds kwamen
naar beneden, in een klap was het huis onbewoonbaar. Gelukkig zaten ze in de kelder en
bleven ze ongedeerd. De volgende dag kregen we de beschikking over een benedenhuis in
de Paul Gabriélstraat, en begonnen we met een geleende handkar te verhuizen tussen de
luchtaanvallen door. Toen na enkele dagen op 3 maart het bombardement op het
Bezuidenhout en het Voorhout plaatsvonden, pakten ze de meest noodzakelijke dingen in
koffers en rugzakken en viuchtten op 4 maart 1945 de wijk uit en logeerden enkele weken bij
familie in de stad.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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