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Scouts als burgerslachtoffer 

Jan de Leijer 

 
 

Johannes Henricus Maria (Jan) de Leijer is geboren in Waalwijk op 12 

december 1929. Hij was een zoon van Gerardus Laurentius de Leijer en 

Antonia Hendrika van der Eerden. Jan was een sympathieke jongen met een 

stil, goedhartig karakter en zeer begaafd. Deze godsdienstige jongen stond 

niet alleen op school, maar ook bij de leiders van de verkenners zeer hoog 

aangeschreven. 

 

Hij was verkenner bij de Andreas Zijlmansgroep in Waalwijk. Arnold Verwiel was hier 

hopman. De Andreas Zijlmansgroep in Waalwijk werd opgericht in 1934. 

 

Zaterdag 10 februari 1945 komt er vroeg in de ochtend een serie V-1's over Waalwijk heen. 

Met onregelmatige tussenpozen vliegt er een knetterend van oost naar west over de stad 

heen. De laatste V-1 heeft teveel hoogte verloren. Hij raakt met zijn linkervleugel een van de 

populieren op de Winterdijk en boort zich recht in een blok van drie 

huizen aan het einde van de Dijkmijn. Wat rest is een gigantische 

ravage. Door de geweldige ontploffing zijn ook in de omtrek huizen 

onherstelbaar vernield. Bovendien raken veel mensen gewond door 

het rondvliegende glas. Hopman Arnold Verwiel raakt gewond en 

strompelt, geholpen door verkenners van de Andreas Zijlmansgroep, 

naar het ziekenhuis. Het Rode Kruis rukt uit en in de loop van de dag 

worden zeventien lichamen geborgen; de meeste slachtoffers zijn 

overleden doordat ze verpletterd zijn onder het puin. Onder hen is 

verkenner Jan de Leijer samen met zijn moeder, broertje Wim, opa, 

oma en oom. De zestien katholieke slachtoffers van de ramp worden 

op maandag 12 februari, in de stromende regen, begraven op de 

Katholieke begraafplaats in Waalwijk. Het is een indrukwekkende 

plechtigheid, die massaal wordt bijgewoond. 

 

Zijn naam staat op een gedenksteen, die op 4 mei 1954 in de hal van 

het Dr. Mollercollege aan de Burg. Moonenlaan werd onthuld. Hierop 

staan de veertien in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leerlingen 

en oud-leerlingen van de school (ten tijde van de oorlog nog R.K. 

H.B.S. geheten). De gedenksteen is in 2019 overgebracht naar het 

nieuwe schoolgebouw aan de Olympiaweg. 
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