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Scouts als burgerslachtoffer 

Jac Eijk 

 
  

Jacobus (Jac) Adrianus Eijk werd geboren op 12 november 1922 in Amersfoort. Hij was de 

zoon van Remi Antonie Pierre Eijk en Adriana Theodora van de Vlasakker. 

 

Jac was lid van de katholieke Gabriel groep in Amersfoort. Hij was assistent patrouilleleider 

bij de troep. Huub Jansen was één van de patrouilleleiders.  

 

Tijdens de oorlog werd Jac, net als Jan Zoet en Henk 

Vos, tewerkgesteld in Kassel, Duitsland. In de oorlog 

werden grote delen van Kassel verwoest. Het zwaarste 

bombardement vond plaats op 22 oktober 1943. 569 

bommenwerpers van het Bombercomand voerden een 

aanval uit. In één nacht tijd kwamen 10.000 mensen om 

het leven en werd 80% van het woningbestand verwoest. 

De oude binnenstad met zijn vele vakwerkhuizen was 

een ideaal doelwit binnen de strategie van de 

zogenaamde moral bombing. Fosfor- en brandbommen 

zorgden voor een vuurstorm, zoals ook gebeurde in  

Hamburg en Dresden.  

 

Jac, Jan en Henk kwamen hierbij om het leven. Jac werd 

20 jaar. Hij ligt begraven op Kriegsgräberstätte te Kassel-

Bettenhausen op het Ehrenfeld.    

 

Jac wordt samen met Huub herdacht in de rubriek Erewand in het leidersblad van het 

Adjuntenaat Eemland.  

 

Meer informatie 

Eemland – Adjunctenaats Leidersblad, juli 1945 

Jacobus Adrianus Eijk (oorlogsgravenstichting.nl) 

Kassel (Duitsland) - Wikipedia 

Jacobus Adrianus Eijk (Amersfoort, 12 november 1922 - Kassel, 22 oktober 1943) - Netwerk 

Oorlogsbronnen  

Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (wiewaswie.nl) 

 

 

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41661/jacobus-adrianus-eijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kassel_(Duitsland)
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/9155ed16-f578-4366-b789-d7f9dbcb66ca
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/9155ed16-f578-4366-b789-d7f9dbcb66ca
https://wiewaswie.nl/nl/detail/101876198
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

