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Burgerslachtoffers 

Bum Beekman 
 

 

 
Bernardus (Bum) Johannes Hendrikus Beekman is geboren op 21 
januari 1920 in Arnhem. Zijn vader was al lang voor de oorlog 
overleden. Tijdens de oorlog voelde hij zich verantwoordelijk voor zijn 
moeder en 10 jaar jongere broer en zus. 
 
Bernardus was voor de oorlog actief binnen Scouting in Arnhem.  
 

Omdat Bernard werkte als ambtenaar op de griffie in het provinciehuis, hoefde niet naar 
Duitsland in de Arbeitseinsatz. Op 17 september had hij wachtdienst om het provinciehuis te 
bewaken. ’s Ochtends waren er gerichte Engelse bombardementen op de kazernes en een 
magazijn achter de schouwburg. De commissaris van de Koningin had telefonisch bericht 
gehad dat er in Groesbeek parachutisten waren geland. Toen hij thuis kwam hoorde hij dat 
er gevechten waren bij de brug. Na een week moesten hij met zijn familie uit Arnhem weg, 
met een bakkerskar van schoonfamilie. Eerst naar Velp maar daar was niet genoeg eten 
voor alle evacués. Ze gingen verder naar Apeldoorn en kwamen terecht in een school in 
Beekbergen. Er was weinig voedsel, dus Bernard is regelmatig met de fiets op strooptocht 
gegaan. Via via hoorde je wat je waar kon kopen of ruilen, onder ander via vrienden uit 
Scouting. Een echte hongerwinter hebben ze niet meegemaakt, maar in Apeldoorn kwam hij 
wel regelmatig mensen uit het Westen van Nederland tegen, die helemaal naar Apeldoorn 
waren gekomen om voedsel te bemachtigen.  
 
Al die tochten waren verboden, maar wel noodzakelijk om eten te bemachtigen. Hierbij was 
het oppassen voor razzia’s en controles van de Duitsers. Tot aan de bevrijding bleef hij in 
Apeldoorn. Terug in Arnhem in de Klarenbeekstraat, bleek dat er praktisch niets meer in huis 
stond. De Duitsers hadden de stad systematisch leeggeroofd. Alles van waarde, 
gasfornuizen en meubels en zo, was op transport naar Duitsland gezet. Bernard kon weer 
aan het werk bij de Provincie.  
 
De oorlog was een harde tijd, maar ook wel avontuurlijk. Bernard heeft geluk gehad dat hij 
niet opgepakt is. Het hielp hierbij dat hij ambtenaar was en relaties had bij Scouting. 
 
Na de oorlog trouwde hij met Maria Gregoria (Riet) Klijnhout. Bum overleed op 5 augustus 
2013 in Arnhem.  
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.airbornememories.nl/we-halen-het-nooit-3/
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kleinhout/I536140.php
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/bernardus-johannes-hendrikus-bum-beekman-5210374/
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/bernardus-johannes-hendrikus-bum-beekman-5210374/
https://www.oorlogsbronnen.nl/
http://vrijheid.scouting.nl/

